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Devos

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief
loopt de zomer stilaan ten einde. Maar
niet getreurd, begin september komt de
grote Rommelmarkt der Begijnhoven er
weer aan.

Toch altijd gezellig om wat rond te kuieren
tussen de kraampjes en te snuisteren
tussen oude en tweedehandsspulletjes.

Verder in de nieuwsbrief komen we weer
iets meer te weten over de geschiedenis
van enkele woningen op het Groot
Begijnhof. En aan de hand van enkele
foto’s kan je zien hoe het er aan toeging
bij het paélla-etentje van de buurt.

Voor de geinteresseerden hebben we nog
wat info i.vm. Hoplr, een sociaal netwerk

voor de buurt.

Alvast veel leesplezier!
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ROMMELMARKT DER BEGIJNHOVEN 2025

Je kon het in de vorige nieuwsbrief al lezen
en de dffiches zijn al in de straten te zien: de
Rommelmarkt der Begijnhoven komt er weer
aan, en wel op zaterdag |3 september. Je kan
nog steeds inschrijven!

Inschrijven

Inschrijven voor een standplaats op het
Groot Begijnhof kan nog tot en met 24
augustus, enkel via https://groot-begijnhof-
mechelen.be. Ook als je voor je eigen deur
staat, is een inschrijving noodzakelijk. Lees bij
het inschrijven zeker ook het reglement.

Autovrij en parkeerverbod

Het Groot Begijnhof is van 7 uur tot 16 uur
autovrij, behalve voor aankomende stand-
houders bij de opbouw van de standen.
Om de nachtrust van de bewoners te
garanderen worden standhouders pas vanaf
7 uur toegelaten. Op de dag van de rommel-
markt zal er ook in het tweede deel van de
Nonnenstraat en in de Guido Gezellelaan
tussen de brouwerij Het Anker en het
begin van de parking Centjesmuur van 6
uur tot 16 uur een parkeerverbod gelden.

der
Begijnhoven
IATERDAG 13 SEPTEMBER 2025 Mechelen
10.00U -16.00U

klein
begijnhof

in de tent aan
De Refuge

Prakcsche info en nschiven via vwwgroot begithof-mechslen: be

Ontwerp © 2025 Paul



De Cambio-wagens zullen die dag tijdelijk
op een andere plaats geparkeerd worden
(waarschijnlijk op de parking Centjesmuur).
Wie een garage of vaste parkeerplaats op
het Groot Begijnhof heeft, moet er op de
dag van de rommelmarkt rekening mee
houden dat de wagen tussen 7 uur en |6
uur niet meer binnen of buiten kan.

Enkele punten uit het reglement

De standen mogen pas vanaf 7 uur
opgebouwd worden Om de standhouders
bij regenweer tegemoet te komen zijn dit
jaar naast paraplu’s met een centrale poot
ook weer plooitenten (‘accordeontenten’)
van max. 3 X 3 meter toegelaten, die in
noodgeval snel kunnen samen geplooid
worden wanneer de hulpdiensten langs

moeten. Vaste tenten die niet door middel
van een accordeonsysteem opvouwbaar
zijn, zijn niet toegelaten door de brandweer.

We herinneren er hier nog eens aan dat
standplaatsen beperkt zijn tot 4 m x 2 m
of 8 m x 2 m, ook al is de voorgevel van
je woning breder dan 8 meter. Je kan als
bewoner (en dus onder bewonerstarief)
maximaal 8 meter boeken. Door de
nieuwe bloemperken en om een veilige
doorgang te garanderen in nauwere straten,
zullen er soms maar langs één straatzijde
standplaatsen kunnen worden toegekend.
Hierdoor is het mogelijk dat je als bewoner
een standplaats aan de overkant van de
straat zal toegewezen krijgen.We danken je
alvast voor je begrip.

Eet- en drankstanden zijn niet toegestaan,
net zoals standen met nieuwe materialen of
voor puur commerciéle doeleinden.



Drank en klank (en meer-...)

In de tuin van het Moreelshuis kan men
de honger stillen en de dorst lessen. Naar
live muziek zijn we nog op zoek, maar dat
komt wel in orde. Het welbekende ‘zonder
drank gene klank’ mag dan misschien van
toepassing zijn, het omgekeerde zeker niet.
De bakfiets van Paul brengt in ieder geval
vintage muziek uit de grammofoon met kof-
fiekoeken (tot ze op zijn).

Hulp gezocht!

Wij zijn nog op zoek naar buren die een hand-
je toe zouden willen steken op één of meer
van de volgende momenten:

opbouw van tenten en bar in de Moreel-
straat op vrijdagavond tussen 19 en 2 luur.

opvangen van de externe standhouders
aan de toegangspunten tussen 6u30 en
10 uur.

hulp aan de bar, bij de afwas, BBQ,
hotdogs... (dat kan ook voor één of
een paar uurtjes, afhankelijk van je
beschikbaarheid).

afbraak van de tenten en de bar vanaf

I8 uur (of eerder bij regenweer).

Wil je graag helpen, stuur dan een mailtje
naar rommel@begijnhofmechelen.be.

Voor vragen over de rommelmarkt kan je
op rommel@begijnhofmechelen.be terecht,
of bij Chris Kindermans (Conventstraat 22,
0473/951627).
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BEELDVERSLAG BUURTETENTJE
2025

Onder een stralende zon genoten de
buurtbewoners van een overheerlijke paélla,
gemaakt door buurtkok Bartel Devos en zijn
collega.

Hartelijk dank voor een toch wel geslaagd
buurtfeest!

Foto'S © 2025 Chris
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Het is de eerste keer sinds deze rubriek
bestaat, dat ik 2 interviews na elkaar in
hetzelfde huis kan doen. De vorige bewoners
waren al verhuisd nog voor het artikel
verschenen was en kort daarna kwamen er
nieuwe bewoners. Tja, die kans kon ik niet
laten liggen. Dus ging ik op bezoek bij Jo,
Charlotte en Arthur.

Jo: “lk ben Jo Migom en ik ben geboren in
Ukkel en heb tot mijn 19de gestudeerd in
Dilbeek. Daarna deed ik communicatie in
Mechelen en zat ik op kot op de Leermarkt
hier in Mechelen. En daarna ben ik een master
internationale communicatie gaan doen
in Antwerpen. Tja, we hebben nogal een
behoorlijke weg afgelegd om hier te geraken.
Omdat Dilbeek niet te betalen was, hebben
we een hoeve gekocht in Gooik. Ik werkte

in Zwijnaarde en na de geboorte van
Charlotte, begon de afstand zwaar door te
wegen. Daarom hebben we toen een huis
gekocht in Heusden. Ondertussen werkte
ik internationaal voor Thomas Cook. Maar
zoals iedereen weet ging Thomas Cook
failliet. We waren allemaal overdonderd.
We hadden een heel tof team en niemand
wou dat. En dat is bij mij blijven knagen en

HOTEL CIEL D'OR

daarom heb ik Thomas Cook Engeland
terug opgestart. Waarom Engeland? Omdat
Thomas Cook in Engeland de nummer 2
was in de reissector en dus heel bekend.
We hadden eerst steun van een Chinese
investeringsmaatschappij, maar ondertussen
is het nu een Poolse. Net toen we terug
opgestart waren, brak een paar maanden
later corona uit. Maar goed, het is gelukt, en
we zijn terug bezig, maar dan wel als een
veel kleinere speler op de markt.”

Ondertussen schoof Arthur mee aan tafel.
Charlotte verkoos op haar kamer een boek
te lezen.

Jo: “Ja dat zit in mij, denk ik. Ik ben iemand
die graag dingen wil veranderen, verbeteren.
Ik wil graag het verschil maken. Ik wil dat
wat ik doe een wezenlijke impact heeft. Dat
is waarom ik mijn job graag doe. Ik werk
veel thuis en één keer per maand ga ik naar
Engeland. |k ben digitaal verantwoorde-
lijke en ik wil reizen goedkoper maken en
schaalbaarder; overzichtelijker. De reissector
is nogal ouderwets en ik wil de klanten-
strategie veranderen, moderniseren. Dat
drijfft mij. Maar misschien komt dat wel



uit de familie. Mijn grootvader was een
ondernemer. Die had een machinebedrijf
voor de schrijnwerkerij. En zo werk ik nu
in loondienst bij Thomas Cook. lets wat ik
heel graag doe. Arthur, vertel eens wat jij
wil doen.”

Arthur:*lk zou graag 3 dingen doen. Eén: Ik
zou graag een Youtube kanaal willen maken
over Crypto. Twee: Ik zou een hotel willen
openen en hotel manager worden. lk heb al
een naam voor mijn hotel: hotel Ciel d'Or.
En het 3de is planten kweken. Nu ben ik
een citroenplant aan het kweken bij mijn

papa.”’

Meteen flitst een gedachte binnen. ‘Amai. Zo
duidelijk en zo overtuigd. Dat hotel komt er.
Zeker weten.

Jo:“Mag ik nog iets zeggen over mijn oma?
Met mijn oma had ik een zeer goede band.
Die was ontzettend belezen en slim. Maar
ja,ze had zes kinderen en deed dus het huis-
houden. Ik heb met haar talloze gesprekken
gevoerd. Over maatschappelijke thema’s,
over politiek, bon over van alles. Oma was
een nierpatiénte en ze stond op de lijst voor

Foto © 2025 Pier



een transplantatie. En toen, begin de jaren
tachtig, moest het snel gaan.Als er dan een
nier beschikbaar was, moest er snel gehan-
deld worden. Gsm’s waren er niet en dus
belde het ziekenhuis via de vaste lijn dat
er een nier beschikbaar was. Het was mijn
nonkel die opnam omdat oma met opa in
de auto onderweg was. Nonkel is toen op
het lumineuze idee gekomen om te bellen
naar de BRT nieuwsdienst. Die hebben
toen in het middagnieuws laten weten
dat Julia De Ridder zich dringend moest
melden voor een niertransplantatie.
En dat is gelukt. Later is ze nog geinter-
viewd door de BRT met haar nieuwe nier.
Ze heeft nog heel lang en goed geleefd
met die nieuwe nier. Drie jaar geleden is
ze gestorven. Oma was verzot op skién. Ja
toen al. We hebben dat allemaal van haar.
Arthur is de 4de generatie die gaat skién.
We zijn alle drie lid van Racing Team in
Wilrijk. En...we lezen ook graag boeken.
Misschien hebben we ook dat wel van
haar.

Ik ben samen met Charlotte aan het trainen
voor een halve marathon en Arthur voor
de 5 km. En uiteraard we gaan ook graag
op reis. De verste en leukste reis die ik
deed was naar Costa Rica”

Jo:""Toen we in de buurt van Gent woonden,
ging ik regelmatig wandelen in het Klein
Begijnhof vlakbij de Lange Violettestraat.
Dat was een plek die rust uitstraalde. Laat
het net dat zijn dat ik hier terug voelde.
Het eerste gevoel dat bij mij binnen kwam,
was nostalgie. Het was iets dat mij auto-
matisch overviel. En ook een gevoel van

veiligheid. Ik kreeg van iedereen meteen
een goeie dag. Ook al woonden we hier
nog niet. Deze buurt is echt een gemoe-
delijke buurt, een hele warme buurt. We
woonden hier nog niet en we werden al
uitgenodigd op een straatfeestje voor de
verjaardag van de buurvrouw. Hoe tof
was dat. Ik heb daar bijna de hele straat
leren kennen. Ondertussen ben ik bij een
andere buurvrouw al twee keer gaan
aperitieven. Het lijkt wel een eer om hier
te komen wonen. Dat is een ongelofelijke
hartelijke buurt.”

“Waar ik me wel zorgen over maak is de
actualiteit. Als ik zie wat er op wereldvlak
gebeurt, dan maak ik me zorgen over
de toekomst. Zeker als moeder ben
ik bezorgd over de toekomst van de
kinderen. En als je dan in deze tijden
in zo een warme buurt kunt komen
wonen, dan werkt dat helend. Het lost de
wereldproblemen niet op, maar het voelt
wel dat het anders kan. Nog voor ik hier
kwam wonen, wist ik al dat deze buurt een
aparte cohesie had. Om het huis wat bij te
schilderen ben ik een paar weken blijven
logeren in de B&B van Wim en Jeroen in
de Sint-Beggastraat. En zij lieten mij toen
een artikel lezen die jij over hen had
geschreven in de nieuwsbrief van de buurt.
En zo kende ik de nieuwsbrief en jou, nog
voor ik je voor de eerste keer had gezien.”

Toen ik haar de eerste keer zag, kwam
ze met een brede smile naar mij toe, stak
haar hand uit en vroeg of ze zich mocht
voorstellen. Natuurlijk mocht ze dat. Wees
welkom Arthur, Charlotte en Jo.

Pier
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WELKOM OP HET GROOT BEGIJNHOF

Igbokwe-Kuti Adaugo Nnadozie

werd geboren op 10 mei 2025.

Ze is de flinke dochter van Igbokwe-kuti Nnadozie John
en Ani Ezinne Juliet

uit de Nieuwe Beggaardenstraat 48

En ook Marie is een nieuwe buurtbewoonster.
Zijwerd op |2 mei 2025 geboren en is

de oogappel van Sylke Vankeerberghen

uit de Vrouw van Mechelenstraat 39



GROOT
BEGIINHOH

ARMOEDE EN RIJKDOM IN DE NIEUWE BEGGAARDENSTRAAT

Als nieuwe bewoner in het Groot Begijnhof en
van het huis in de Nieuwe Beggaardenstraat
31 licht Koen Vermeulen een tipje van de
sluier over de onderbelichte geschiedenis van
zijn straat en enkele buurhuizen.

Toen Petra en ik in december 2024 met
de immomakelaar het huis in de Nieuwe
Beggaardenstraat 31 bezochten, moesten
we niet lang twijfelen om ons akkoord te
geven tot aankoop. Ik was namelijk al enkele
dagen eerder in het Stadsarchief Mechelen
in oude documenten en registers gaan

Nieuwe Beggaardenstraat nrs. 27,29, 31, anno 1972
(foto: Verzameling Berlemont Stadsarchief Mechelen)

2025, Nieuwe Beggaardenstraat nr.31 (foto: Koen)

neuzen, en was te weten gekomen dat dit
een huis met een unieke geschiedenis was!

Ik was toen overtuigd geraakt dat dit het Heilig
Geesthuis van de Sint-Katelijneparochie was,
maar na dieper onderzoek van honderden
archiefstukken moet ik — helaasl — mijn
eerste inzichten wat bijschaven. Het artikel
dat jullie momenteel lezen is ondertussen
dan ook al toe aan de derde versie. Ik blijf
in elk geval naarstig verder zoeken naar de
oudste bronnen van ons huis. Qua ‘recente’
geschiedenis zullen verschillende bewoners
van het Groot Begijnhof zich zeker nog
bakkerij Buys herinneren, maar de bedoeling
is nog vier eeuwen verder terug te gaan.



In elk geval heeft mijn onderzoek al heel wat
interessante zaken opgeleverd. Over het reeds
vermelde Heilig Geesthuis, maar ook over de
aantrekking die de Nieuwe Beggaardenstraat destijds
moet hebben uitgeoefend op de Mechelse elite. We
starten ons verhaal in de |3e eeuw, een periode van
vitaal belang voor de ontwikkeling van Mechelen als
stad en van het Mechelse begijnhof.

Een van de oudste gebouwen van Mechelen is de
| 3e-eeuwse Heilige Geestkapel (nu de locatie van
Het Kunstuur). Deze kapel (met bijhorend huis,
vandaag De Maan) was eeuwenlang de zetel van
de Heilige Geesttafel van Sint-Rombout, de oudste
Mechelse parochiale liefdadigheidsinstelling. Aan het
begin van de [4e eeuw worden ook in de andere
Mechelse parochies geesttafels gesticht, zo ook in
de Sint-Katelijneparochie (de parochie rond de Sint-
Katelijnekerk). Sinds 1375 was de zetel van de ‘Tafel

des Heyliches Gheests van Sinte Katherinen' gelegen in Nieuwe Beggaardenstraat nr. 25
de '‘Bogaerde Strate' naast ‘des huis van de Bogaerden' (foto: Stadsarchief Mechelen
(later het klooster van Blijdenberg). Vandaag is het wwwbeeldbankmechelen.be)

Nieuwe Beggaardenstraat nr 25 :
(foto: Stadsarchief Mechelen - www.beeldbankmechelen.be)
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originele pand verdwenen, maar valt het te
lokaliseren als het gebouw met de blauwe
poort in het uiterste rechterdeel van de
TSM, links naast de Gulden Zon (nr. 27).

In het Heilig Geesthuis van de Sint-
Katelijneparochie was het meer dan drie
eeuwen lang een komen en gaan van
parochianen die het minder makkelijk
hadden in de samenleving. De instelling
werd  bestuurd door twee Heilige
Geestmeesters of ‘proviseurs’, die uit de
voornaamste parochianen gekozen werden
door het stadsbestuur. De twee proviseurs
stelden een rentmeester aan die tegen een
jaarlijkse wedde én gratis huisvesting in het
Heilig Geesthuis de praktische organisatie
van de inrichting beredderde.

De Heilige Geesttafel had tot doel de armen
van de parochie te onderhouden, alsook ‘de
vaderloose ende moederloose kinders' en de
stads simpele’. Tijdens ‘deeldagen’ verdeelde
de rentmeester roggebroden op de
‘armentafel' in het huis.VWWeeskinderen werden

Nieuwe Beggaardenstraat huizen nrs. 29, 31 en 33,
mogelijk jaren 1960 (foto: Archief Gilbert Govaerts)

e

Tekening achtergevel nr. 31
(door Gilbert Govaerts anno 1991)

gevoed, gekleed, geplaatst bij voogden en
ontvingen het nodige tot de ouderdom van
|8 jaar Kwamen ze eerder te sterven, dan
nam de instelling ook deze onkosten voor
haar rekening. Ook de onkosten tot on-
derhoud van de 'stads simpele’ werden hier
geregeld. Vanuit zijn ‘scribane’ (kantoor) in



Tekening voorgevel nr 31
(door Gilbert Govaerts anno [991)

het Heilig Geesthuis zorgde de rentmeester
dat er voldoende inkomsten waren voor de
talrijke uitgaven. Hij legde de balans voor
aan de afgevaardigden van de kerk en aan
het stadsbestuur. Interessant is dat er bijna
twee strekkende meter archief, gaande van
de boekhouding tot de goederenregisters,
bewaard is gebleven in het Stadsarchief
Mechelen!

Over het wvolgende huis, vandaag
genaamd de Gulden Zon (nr. 27), ben ik
te weten gekomen dat het historische
informatiebordje aan de gevel eigenlijk niet
volledig klopt ... Er heeft in de Nieuwe
Beggaardenstraat nooit een huis gestaan met
deze naam, wél met de naam de ‘Sonne’, en
vanaf de |7e eeuw de ‘Cleyne Sonne'. Meer
dan drie eeuwen lang, tussen 1500 en 1840,
staat hier een brouwerij, die in 1697 het
Heilig Geesthuis ernaast zal opslorpen. De
vermogende Mechelse schepen, brouwer
én controleur van de bieraccijns (cumull) Jan
Cauthals zal namelijk het Heilig Geesthuis

kopen van de Sint-Katelijneparochie, alsook
het huis het Vuurstaal ernaast in 1726.

Over het |7e-eeuwse Vuurstaal (nr 29)
valt ook wat te zeggen. In de historische
bronnen lezen we namelijk herhaaldelijk dat
het oorspronkelijke huis het ‘Vierstael tissen
het Heilig Geesthuis en brouwerij de Sonne
gelegen was, ‘strekkende achterweerts totten
water (Oude Melaan) toe' ... Links van de

Sonne dus, en niet aan de rechterzijde zoals
vandaag. Er moet in elk geval een grote
verbouwingscampagne geweest zijn tussen
1630 en 1650, nadat Mechels schepen
en brouwer Jan van Thielen beide huizen

Dak nr. 31, anno 1972
(foto: Stadsarchief Mechelen - Verzameling Berlemont)

kocht van de rijke brouwersfamilie Pansius.
Merkwaardig genoeg verdwijnt de huisnaam
het Vuurstaal vanaf 1631 voorgoed uit de
Mechelse bronnen.

Ondertussen verschijnt de welgestelde
brouwerszoon, priester, kanunnik en



predikant Dismas Cortten de Brialmont
op het toneel. Waarschijnlijk liet hij het hui-
dige pand op nr. 29 als nieuwbouw bouwen,
rondom het reeds bestaande |5e-eeuwse
gotische hooghuis (het linkerdeel van onze
woning). Uit de nalatenschap van de Brial-
mont kocht priester Jan Frans van Lanck-
velt, de kapelaan van het Groot Begijnhof,
in 1662 voor 4000 gulden dit huis. In 1678
komt de rijke lakenhandelaar en amman van
de stad Rombout Croon met zijn vrouw
hier wonen. Vanaf deze periode zal ons
huis (nr. 31) meer dan een eeuw verbonden
blijven met het buurhuis (nr. 29), met van-
daag twee dichtgemetselde deuren als stille
getuigen.

Het rechterdeel van onze woning (waar
vroeger de bakkerij was), alsook het buur-
huis nr. 33, is waarschijnlijk |8e-eeuws. Het
hogere linkerdeel van ons huis heeft moge-
lijk enkele eeuwen (deels) vrijgestaan, getui-
ge verschillende dichtgemetselde ramen in
de rechterzijgevel. De prachtige bakstenen
arcade met zuilen op ons gelijkvloers (die
doorheen de binnenmuren doorloopt bij
de buren van nr. 33) is intrigerend en stamt
waarschijnlijk ook uit de 18e eeuw. Mogelijk
zijn dit resten van een wagen- of stapelhuis
die met de brouwerij de Cleyne Sonne in
verband kunnen worden gebracht. Brou-
wer Jan Cauthals en zijn erfgenamen wisten
namelijk het Heilig Geesthuis (TSM) en
nrs. 27,29 en 31 met elkaar te verbinden.

Ook mogelijk: de bakstenen arcade
maakte deel uit van het hoekhuis aan
de Arme-Clarenstraat (nr. 35). Dit huis
wordt in de bronnen vaak omschreven
als het (ondertussen verdwenen) huis
van ‘wijlen Mr. Philips Dannesijn’. Mogelijk
zullen sommige begijnhofbewoners bij het
lezen van deze naam meteen denken aan
het Dansynsconvent in de Hoviusstraat,
en terecht. In het hoekhuis woonden in

Achtergevel nr. 31, anno 1991
(foto: Archief Gilbert Govaerts)

de lée en |7e eeuw namelik Isabella
Danesin, Philips  Danesin  (vader) en
Jacob van Nieuwenhuyse (grootvader),
beide advocaten van de Grote Raad van
Mechelen. Isabella Danesin zal in [644
het begijnenconvent stichten. Begin [8e
eeuw bewoonde nog een ander adellijk
geslacht het hoekhuis: de familie van de
heer griffier van Volden. Antoine van Volden
was secretaris en griffier van de Grote Raad.
Zijn zoon Pierre van Volden schopte het tot
raadsheer, rekwestmeester en later zelfs
voorzitter van de Grote Raad.

Tegen volgende nieuwsbrief hoop ik meer
te weten te komen over het verleden van
ons huis. We zijn alleszins blij dat we in een
goede buurt zijn terecht gekomen! ;-)

Koen Vermeulen
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PRAAT MET JE BUURT VIA HOPLR

Voor nieuwe buurtbewoners en
geinteresseerde buurtbewoners...

Er gaat niets boven persoonlijk contact
met je buren, maar wat als je meerdere
buurtbewoners in één keer wil aanspreken of
iets wil vragen? Wel, sinds geruime tijd kan je
dat makkelijk doen via Hoplr, een gezellig en
handig sociaal netwerk voor buurtbewoners.

Stad Mechelen ondersteunt Hoplr, omdat
het de sociale cohesie in een buurt ten goe-
de komt.Vanuit de stad worden ook berich-
ten verstuurd die jouw buurt aanbelangen.
De stad heeft geen inkijk in de berichten die
onderling worden gedeeld.

Wat is Hoplr?

Hoplr is een privaat sociaal netwerk dat fo-
cust op sociale interactie tussen buurtbe-
woners en engagement in de buurt. Je kan
spullen of diensten uitwisselen, initiatieven
lanceren, evenementen aankondigen, mel-
dingen doen of elkaar beter leren kennen.

Waarom Hoplr gebruiken?

Een berichtje plaatsen op Hoplr is veel
makkelijker dan van deur tot deur gaan
of flyers ophangen. Wil je een ladder of
boormachine lenen? Zoek je een babysit of
weggelopen huisdier! Wil je een evenement
aankondigen of verkeersproblemen in je
straat melden? Dan heb je nu een kanaal
om dat in één klap met heel wat mensen
te delen. Misschien leer je er ook nieuwe
buurtbewoners kennen.

Hoe kan ik me inschrijven?

Ga naar de website www.hoplrcom of via
de app Hoplr: Je moet je registreren onder
je echte naam of je kan inloggen via je
Facebookaccount.

Naast de berichtjes kan je hier zien welke
buren al geregistreerd zijn. Anderen
uitnodigen is  makkelijk. Je kan ook
privéberichten versturen.
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Greep
uit de
oude doos

Brouwerij het Anker | 972, Guido Gezellelaan

De begijnhofsites in Vlaanderen zijn erkend
als cultureel en architecturaal erfgoed. Ook
al worden huizen gerenoveerd en aangepast
aan de actuele woonbehoeften, de historische
elementen, en daarmee een stuk geschiedenis,
blijven gevrijwaard.

In deze rubriek willen we enkele decennia in
de tijd teruggaan en vergelijken hoe een
bepaalde straat, een huis, ... er vroeger uitzag
en wat de huidige situatie is.

(foto: Stadsarchief Mechelen - www.beeldbankmechelen.be)



Deze keer lopen we in het jaar 1972
in de Guido Gezellelaan voorbij de
Brouwerij Het Anker. Het café heette
toen The Pimm’s, maar het heeft
de laatste decennia verschillende
namen gehad: Chalet, The Pimm’s,
Riverside, Brasserie De Twee Palen,

en nu al een tijdje gewoon Brasserie
Het Anker. Cardinal was een tripel
gebrouwen door brouwerij Het Anker.
De straat is met de bouw van de
nieuwe Winketbrug nog niet helemaal

aangelegd.
Wim

Brouwerij het Anker 2025, Guido Gezellelaan (foto: Wim)



Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

"W
k\.“‘ \ =E! Rommelmarkt

0P H
GRg?T Zaterdag | 3 september
BEGUINHOH /0. - 160

Levende Kerststal

zaterdag 20 december | 7u-20u
zondag 21 december [6u-19u
Brouwerij Het Anker

GROOT
BEGUNHOF

Als je graag wil meewerken en/of wil deel-
nemen aan de kernvergaderingen, mag
je dat zeker laten weten. We vergaderen
één keer per maand. Wil je graag helpen
op één van de activiteiten, mag je dat ook
melden!Vele handen maken lichter werk, en
hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Alle info over de buurtwerking vind je ook op internet:
website: www.groot-begijnhof-mechelen.be
Facebook: ‘Buren op het Groot Begijnhof’
Hoplr: www.hoplrcom GrootenKlein Begijnhof (code866P7)



