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0P HET Das
Buur!?

Alweer even geleden, maar hier is hij dan weer.
Onder de warme stralen van het eerste
lentezonnetje kreeg deze eerste nieuwsbrief
van 2025 vorm.

Omdat er vanaf nu nog maar twee nieuws-
brieven per jaar verschijnen, hebben we
heel wat te vertellen in deze editie. Neem
jouw agenda er alvast bij!

We kijken al uit naar activiteiten die de
volgende maanden georganiseerd worden.
Een historische wandeling door het Groot
Begijnhof op 15 juni, een paélla-avond op
21 juni. En natuurlijk onze jaarlijkse rommel-
markt op |3 september.

Pier gaat op bezoek bij nieuwe buurt-
bewoners en gaat in gesprek met Jeronimo
Terrones, omwille van een toch wel heel
speciale gelegenheid.

Wim duikt nog eens in het fotoarchief van
het Groot Begijnhof.Verder lezen we in
enkele korte verslagen hoe de vorige
activiteiten verliepen.

Alvast veel leesplezier bij deze eerst nieuws-
brief van 2025!

De Buurtwerking
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IATERDAG 21 JUNI @ DE LUCHTBALLON

Er is maar één goeie manier om de zomer
in te gaan, en dat is met “Lekker Eten op het
Groot Begijnhof ™.

Zodra de Paasklokken terug in de kerktorens
hangen, kijken we uit naar de volgende
Begijnhofklassieker: het paéllafestijn in Basis-
school de Luchtballon.

 Maryke oefent alvast rekensommen voor
het bemannen van de kassa.

* Yves en Paul warmen zich op voor een
avondje aan de tap.

- Stef, Johan, Wim en nog veel meer
helpende handen zetten zich schrap
voor het opkrikken van tenten en
zeulen van stoelen.

Wil jij ook meegenieten van:

« Overheerlijke paélla, dit jaar gemaakt door
een echte Begijnhoffer: Bartel. Er zal een
alternatief zijn voor de niet-paélla-eters,

« Verfrissende drankjes: Ook de sangria
met vers fruit staat terug op het menul),

« Een oer-klassieker van een dessertje,

« Fijn gezelschap van je buren.

Zet dan zaterdag 2| juni alvast in je agendal

Vanaf |5 mei is een inschrijvingsformulier
met alle praktische info te vinden bij Maryke
in de apotheek. Dit formulier wordt ook
gebust in de wijk.

Wat kunnen we je nu al vertellen:

Het paélla-etentje start om 7u30 en vioeit
vanaf 19u30 naadloos over in het buurtcafé.
De paélla zal net als vorig jaar 22 euro per
volwassene kosten. Prijzen voor alternatieven
en kinderporties volgen.

Hoe ben je zeker van een plaatsje?

Schriff je vanaf 15 mei in via het formulier
en betaal op rekeningnummer : BE97 7310
1574 0849 van Buurtwerking Groot Begijn-
hof (contante betaling kan ook bij afgifte
inschrijving in de apotheek).

Deadline inschrijving: zondag |5 juni

Smakelijk!
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26 APRIL ...

Rond 9 u s ochtends, onder een wazig zonnetje,
kwamen buurtmedewerkers bijeen om
op het pleintje aan het Begijnenkerkhof
de mooie plantjes uit te stallen: petunia’s,
Suzanne-met-de-mooie-ogen, fuchsia’s,
geraniums,... mooi om te zien, al die kleurige
bloemen bij elkaar.

Nog voor 10u kwamen er al nieuwsgierigen
een kijkje nemen, en hun keuze maken...

Vele buurtbewoners kwamen en gingen,
sommigen bleven nog een praatje slaan bij
een lekker kopje koffie. Gezellig!

Rond |2u was alles uitverkocht!

Geweldig toch, blije buurtmedewerkers,
tevreden buurtbewoners... en een buurt
die er weer een beetje fleuriger uitziet!

BEBLOEMINGSACTIE
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Op initiatief van de bewoners van de
Hoviusstraat, Conventstraat, Krankenstraat
en het Fonteinstraatje werd op 4 mei een
historische wandeling door het Groot Begijn-
hof georganiseerd met historicus Patrick De
Greef als gids.

Het was de bedoeling om eventuele over-
blijvende vrije plaatsen open te stellen voor
andere buurtbewoners van het Groot
Begijnhof, maar door het grote enthousiasme
was het maximumaantal deelnemers al
meteen bereikt. Daarom hernemen we de
historische wandeling een tweede keer op
zondag |5 juni om [4u.

Deelname kost € |0 per persoon. De
wandeling duurt ongeveer twee uur.
Inschrijven kan door een mail te sturen naar
info@groot-begijnhof-mechelen.be. Na

Foto's © 2025 Wim
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ontvangst van je mail sturen we een
berichtje terug met een uitnodiging tot
betalen.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 22.
Om die reden worden de inschrijvingen in
eerste instantie ook beperkt tot bewoners
(die de nieuwsbrief ontvangen). De deel-
nemerslijst wordt opgesteld in volgorde
van het ontvangen van de inschrijvingsmails.
Wees er dus snel bij. Als er in de aanloop
naar |5 juni toch nog plaatsen over zouden
blijken te zijn, zullen we die openstellen
voor andere geinteresseerden.

Wim
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ROMMELMARKT DER BEGIJNHOVEN 2025

Pas zijn de paasbloemen uitgebloeid, of we
zijn alweer officieel van start gegaan met
de organisatie van de Rommelmarkt der
Begijnhoven op zaterdag |3 september.

Daarbij hopen we op eenzelfde succes
en even mooi weer als vorig jaar. Voor de
nieuwkomers in de buurt: deze rommel-
markt bestaat al minstens 26 jaar Net als
vorige jaren is deze Rommelmarkt een
samenwerking met onze vrienden van het
Klein Begijnhof.

der
Begijnhoven
IATERDAG 13 SEPTEMBER 2025 Mechelen

10.00U -16.00U

klein
begijnhof

in de tent aan
De Refuge

Praische info an inschiven via wwwgroot begiahof mechelenbe

Rond eind mei starten de inschrijvingen
voor de standplaatsen. Opgelet: inschrijven
kan enkel en alleen nog via onze website
https://groot-begijnhof-mechelen.be. Lees
bij het inschrijven zeker ook het reglement.
De uiterste inschrijvingsdatum is - zowel
voor bewoners als niet-bewoners -
zondag 24 augustus. Buurtbewoners zullen
natuurlijk aan ‘bewonersprijzen’ kunnen
deelnemen en hebben in de mate van het
mogelijke voorrang bij het toewijzen van
de standplaatsen voor hun eigen woning.
Om de puzzel van standplaatsen voor niet-
bewoners wat makkelijker te kunnen leggen,
vragen we je om zo snel mogelik in te
schrijven, zodat we weten welke plaatsjes
al bezet zijn. Omdat vanaf 25 augustus
de standplaatsen aan niet-bewoners
definitief toegekend worden, kunnen we
geen inschrijvingen meer aanvaarden na
24 augustus.

Standplaatsen zijn, zoals in het verleden,
beperkt tot 4 m x 2 m of 8 m x 2 m, zelfs
als de gevel van je woning breder is dan
8 meter. Door de nieuwe bloemperken en
in sommige smalle straten, kunnen er soms
maar langs één straatzijde standplaatsen
worden toegekend. Er moet steeds voldoende
doorgangsruimte voor de hulpdiensten
worden gelaten.

Ontwerp © 2025 Paul



Om deze reden vragen we je ook al om
op de dag van de Rommelmarkt liefst geen
fietsen of motorfietsen voor de gevels te
plaatsen. Dat geldt ook voor de ruimtes
rond de kerk.

We willen ook al graag meegeven dat de
buurt die dag volledig autovrij zal zijn en dat
er geen toegang tot privé-garages mogelijk
zal zijn.

Je kan ons ook via onderstaand mailadres
laten weten welke ongemakken en/of
moeilijkheden je vorig jaar eventueel hebt
ondervonden. In de mate van het mogelijke
zullen we proberen hieraan te verhelpen.

Nog een laatste puntje: op de dag van
de Rommelmarkt hebben we best veel

helpende handen nodig. Vandaar deze
oproep naar vrijwilligers om op die dag (en/
of de avond ervoor) een helpende hand
toe te steken. Laat ons maar iets weten via
onderstaande kanalen.

Samen hopen we er ook dit jaar een succes
van te maken.

Met vriendelijke groeten van  het
organisatiecomité ‘Rommelmarkt’ van de
Buurtwerking Groot Begijnhof: Johan, Wim,
Stef & Chris

Email: rommel@begijnhofmechelen.be
GSM: +32 473 951 627 (Chris)

Foto © 2025 Chris
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H0H Feest!

PASEN 2025
EEN BEELDVERSLAG

En met Pasen was het weer zo ver. Stralend
weer. De buurtwerking zorgde ervoor dat
huizen en deuren op het Groot Begijnhof
met paasbloemen werden versierd. De
kleinsten volgden de paashaas en vonden
een schat aan heerlijke paaseieren. Rapen
maar, terwijl de mama’s en papa’s konden
genieten van een drankje.
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JAWEL 25 JAAR!

Wat ooit klein begon in het Groot Begijnhof,
is nu een zeer waardevolle artistieke speler
geworden in Mechelen. Op 1, 2, 3 en 4 mei
werd er gefeest op het Douaneplein in
Mechelen. Zowel in de zaal als in de tent
vierde Circolito zijn 25-jarig bestaan met
verschillende optredens. Een reden te meer
om met de stichter, Jeronimo Terrones, een
gesprek te voeren.

Jeronimo: “Het is eigenlijk allemaal heel
klein begonnen, zoals zo dikwijls. Je plant
een kleine tak in de grond en voor je het
weet sta je jaren later te kijken naar een
joekel van een boom. Dat is met Circolito
ook zo gegaan. Mijn zoon Antonio woonde
in de week in Leuven bij zijn mama en in
het weekend kwam hij bij mij logeren hier
in het Groot Begijnhof. In Leuven volgde hij
circusschool bij ‘Cirkus in Beweging' en hij
was daar zo enthousiast over dat ik dacht
er hier ook mee te beginnen. Dus bracht
hij zijn spullen mee en begon hij hier ook
te oefenen.

Elke zaterdag speelde hij circus en dat werkte
bij andere kinderen aanstekelijk. Uiteindelijk
ben ik hier dan ook een circusschool gestart
met de enthousiaste steun van Antonio. Ik
ben wat kinderen beginnen ronselen en al
snel waren ze met een tiental spelers. In het
begin was ik alleen, maar gelukkig kreeg ik
Foto © 2025 Pier

veel hulp van anderen. Materiaal mochten
we gebruiken van Circus Jojo. De kinderen
begonnen zelf op de speelplaats oefeningen
te doen en zo deinde dat uit en maakten zij
vanzelf reclame. Al snel mochten we in De
Luchtballon gebruik maken van de turnzaal.

Alleen eenwielers waren daar niet toegelaten
omwille van het parket. We begonnen met
mondeling reclame te maken op speel-
plaatsen met zelfgemaakte flyers. Toen wij
begonnen waren er slechts 5 circusscholen
in Vlaanderen: Brugge / Gent / Antwerpen /
Leuven en Mechelen. Nu zijn het er al een
dertigtal. Na enige tijd hebben we ons
gevestigd in de kapel op het Klein Begijnhof
en, niet zo veel later; ook in de twee gebouwen
ernaast.

Ondertussen was dat voor mij veel te groot
aan het worden: ik was al niet de beste



organisator en al zeker geen goeie manager.
Subsidiedossiers en al die dingen, dat was
niet echt mijn ding. Zo is Lieven Leemans
er later als codrdinator bijgekomen.
Het is bijna niet te geloven hoe groot
Circolito geworden is.We hebben nu 1008
inschrijvingen en er komen nog honderden
anderen naar de circusweken en de circus-
kampen. Het lokaal op het Douaneplein is
ongelofelijk. Dat alles doet mij ontzettend
deugd.

Sommige spelers van toen zijn professionele
artiesten geworden. Antonio heeft bijvoor-
beeld zes jaar bij Cirque du Soleil gespeeld.
Vincent en Simon Bruyninckx hebben
‘Collectif Malunes' opgericht en die hebben
nu net hun derde tent aangeschaft. Ook Josse,
Batist, Pepijn en nog een tiental anderen
zijn de professionele weg ingeslagen. Het
fijne is dat nieuwe generaties zich nog altijd
inschrijven. Hans Lettany was een van de
eersten in onze circusschool en nu brengt
hij zijn kinderen naar Circolito. Sinds dit jaar
hebben ze ‘Senior Circo’ opgestart met

wekelijkse lessen voor 55+. Een aantal deel-
nemers zijn ouders van de huidige of oud-
Circolito’s. Wie had ooit durven denken dat
het zo een lang verhaal zou worden?

Waar ik bijzonder door geraakt ben, is dat
het thema die de lesgroepen dit jaar voor
hun feestweekend gekozen hebben ‘Spanje’
is geworden, dit om mij te eren, omdat ik er
25 jaar geleden mee begon. Alle groepen
zijn op zoek gegaan naar een onderwerp
voor hun act dat met Spanje kan worden
gelinkt: siesta, Don Quichot, La casa del
papel, la Tomatina, Gaudi, paella, sinterklaas,
tapa’s, de vuelta, ... er is ook een groepje dat
‘Geronimo Stilton” als thema voor hun act
kozen.

Daar krijg ik de tranen van in mijn ogen.
Daar wil ik hen oprecht voor bedanken.Van
zo'n schoon gebaar word ik stil.”

Pier

Foto’s © 2024 Chris
promotiestand Circolito op rommelmarkt Groot begijnhof
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HET IS EEN MANIER OM MENSEN
ECHT TE LEREN KENNEN

Het lijkt misschien toeval dat ik opnieuw
buren uit onze straat aan het woord laat,
maar niets is minder waar. Dit interview was
al meer dan een jaar geleden gepland. Een
geschikt moment was er nog niet van gekomen,
omdat een van de bewoners toen veel in het
buitenland verbleef. Maar goed, deze keer
lukte het wel.

Als nieuwe buren zich komen vestigen, dan
valt dat soms meteen op of soms niet. In
dit geval was het anders: niet omdat ze zo
opzichtig aan het verhuizen waren met een
ladderlift of vrachtwagen, neen, omdat ze
met zoveel waren. Ze waren met vijf of zelfs
met zes volgens sommige buren. Al viug
hadden we een kort gesprek en vertelden

ze dat ze aan co-housing deden. En dat
prikkelde mij meteen omdat ik dat, half de
jaren tachtig, ook had gedaan. Co-housing
in het Groot Begijnhof leek mij interessant
genoeg om met de buren in gesprek te
gaan. Op een zondagvoormiddag nam ik
plaats aan de tafel naast Liam, Brian, Robyne,
en Lene.Yuwan was aan het werk. Zo een
groep jongeren laat ik graag aan het woord.

“Ja sorry hé, maar onze huishond is altijd
dol enthousiast als er bezoek komt. Hij heet
Pluto en het rare aan Pluto is dat hij een
hond is die niet blaft. Ja echt waar, alleen op
commando. Ja echt. Efkes knuffelen en we
kunnen zo beginnen.

Wij wonen hier sinds september "23. In het
begin waren we met zes en nu nog met
viff. Eigenlijk is het allemaal heel toevallig
ontstaan. We zaten op café, en plots zei
iemand:*Zeg, waarom zouden we niet gaan
samenwonen?”. “Euuuh” was het eerste
antwoord en “Ja, waarom niet 7" het tweede.
En na een paar korte babbels begonnen
we te zoeken. Meteen vonden we een paar
huizen die geschikt waren. Het tweede huis
was dit hier en we namen meteen contact
op met de eigenaar, maar toen bleek dat er
ook al een andere groep geinteresseerd was.
Omdat er bij ons al een paar aan het werk
waren, koos de eigenaar voor meer zeker-
heid en verhuurde aan ons. Co-housing was
geen bezwaar, want de eigenaar had dat zelf
ook gedaan.

Foto © 2025 Pier



Toen we het huis de eerste maal kwamen
bezichtigen, was dat een zeer aangename
ervaring. Je rijdt binnen in een straat die
duidelijk rust uitstraalt. We stonden voor
een huis met een klassieke gevel dat helemaal
wit geschilderd was. Het was duidelijk een
rustige buurt. Binnen was het ook helemaal
wit en de keuken maakte meteen indruk.
De indeling van het huis leek voor ons
perfect. En voila, voor we het goed beseften,
woonden wij in het Groot Begijnhof. Wat
meteen ook opviel, was dat de buren elkaar
kenden, en altijd ‘Goeiedag’ zegden, wat we
eerlijk gezegd niet hadden verwacht van
bewoners van een stad. We voelden dan

ook al snel dat hier in het Groot Begijnhof
meer een dorpsgevoel heerste.We woonden
hier nog maar een paar maanden en we
werden al uitgenodigd voor een nieuwjaars-
receptie van de straat. Hoe tof is dat!

Het is hier echt aangenaam wonen. Het
is hier niet alleen een leuke, gezellige en
sociale buurt, maar ook een deftige buurt.
In alle straten zijn er huizen met imposante
gevels en dat maakt het typisch en authentiek.
En die Begijnhofkerk is zo imposant, die
staat zo monumentaal te midden de kleine
straatjes. Het is ook een buurt die weinig
of geen gevaar uitstraalt. Wat wel gevaarlijk




is zijn de losliggende kasseistenen: je moet
echt wel kijken waar je stapt. Als je niet op-
let, lig je voor je het weet met uw neus op
de grond. Het is natuurlijk niet alleen hier
het geval, ook in veel andere straten is dat
een probleem.

Het is niet dat wij zo met de wereld
begaan zijn; eigenlijk niet. De enige die de
actualiteit volgt, is Robine via een paar
apps op de gsm. En soms komt ze met
wat nieuwsfeiten en dan vallen wij uit de
lucht. Wij voelen natuurlijk ook wel wat
er aan het gebeuren is, want we zien wel
wat passeren via sociale media. Maar het is
zo overweldigend en elke dag opnieuw. Je
wordt daar moedeloos van omdat je weet
dat je daar toch niets aan kunt doen. Als
je daar elke dag echt zou opletten of er
dieper op ingaan, word je daar niet goed
van. Maar natuurlijk hopen we allemaal, net
zoals iedereen, dat het weer goed komt.

We doen veel dingen samen, maar soms
ook niet. Dat hangt van de agenda’s af en
onze bezigheden.Vroeger kookten we wel
meer samen omdat de keuken toch groot
genoeg is. Dat was dan vooral pasta en
rijst. Aardappelen komen hier bijna nooit
op tafel. Maar dat is geleidelijk geminderd,
maar ontbijten doen we nog wel veel
samen. Dat is altijd een gezellig moment.
We laten ook regelmatig maaltijden brengen.
Dat kan van alles zijn. Ook onze hobby's
zijn verschillend. Liam en Brian spelen
graag videospelletjes, Robine en Lene
rijden paard in Leest en Yuwan gaat veel
naar het klimcafé.

Co- housing is niet altijd even eenvoudig,
maar het heeft best zijn voordelen. Het is
wennen aan elkaar; maar het is wel een
manier waarop je mensen echt leert ken-
nen. Yuwan heeft daar een mooi tekstje

over geschreven, misschien kan je dat
gebruiken?

In het begin was het zeer hard wennen.
Je komt samen in een omgeving met je
vrienden en je leert elkaar wel beter kennen. Het
waren niet enkel je cafévrienden meer maar
ook je vrienden die je elke dag zou zien. Dat
was voor mij wel wennen.

Ik ga niet zeggen dat co-housen makkeljk is.
ledereen is anders en je moet uitzoeken
hoe je alles het best kunt oplossen.
Natuurlijk gaat dat niet altijd even goed
of even viot. Maar ik kan wel zeggen dat
ik het een leuke periode vind. We hebben
samen heel wat meegemaakt en dat maakt
nu wie dat we nu zijn.

We hebben allemaal ook onze eigen planning
dus het was zoeken naar momenten om
samen dingen te doen.

Yuwan

Pluto zat lange tijd naast mij mee te luisteren.
Op zeker moment ging hij in de zetel
liggen, kijkend door het venster naar de
Twaalf Apostelenstraat en de Begijnhof-
kerk. Toen ik de gesprekstafel verliet zei ik
nog één woord tegen Pluto: 'Blaf’ en hij
antwoordde met ‘Woef'. ledereen begon
te lachen en ik stapte de kamer uit op weg
naar een leeg blad.

Pier

PS.: Dit interview was een echte primeur.
Nog voor deze nieuwsbrief werd gedrukt,
zijn ons buren verhuisd en hebben ze het
Groot Begijnhof verlaten. Ze hadden het niet
verteld tijdens het interview, omdat het toen
nog niet 100 procent zeker was. Ondertus-
sen wonen ze nu in Hombeek. Wij wensen
hen het allerbeste.
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AFSCHEID NEMEN

Wij namen afscheid van

Maria Smets
° Mechelen 6 maart 1938
T Mechelen 24 april 2025

Maria Chocolat,
zo was ze bekend in het Begijnhof,
woonde in de Schrijnstraat |3

gx

De Buurtwerking biedt de
familie haar oprechte deelneming aan.



IN DE BEGIJNHOFKERK

Eind vorig jaar vroeg Ana-Carmen aan Chris
en mij of we geen zin hadden om ons te
engageren voor het Passiespel 2025. We
gingen meteen akkoord, maar wisten niet
precies wat we konden verwachten.

Na wat opzoekingswerk ontdekten we dat
er in het jaar 1976 in de Mechelse Begijn-
hofkerk een bijzondere traditie geboren
was: Het Passiespel. Deze traditie groeide
mee met haar tijd en met de mensen.
De eenentwintigste editie werd dit jaar
omgedoopt tot ‘Een Passie’. Het verhaal van
Jezus werd gebracht door meer dan 100
vrijwilligers, waaronder heel wat inwoners
van het Begijnhof. Dat zoveel mensen wilden
meedoen, duidt erop dat het verhaal van
Jezus ook een verhaal is van ons allemaal.
Mensen hebben steeds nood aan hoop,
vooral in deze onzekere tijd.

Eind januari werden de repetities opgestart,
en het was vlug duidelijk dat de spelers en
de medewerkers héél enthousiast waren en
bereid waren om het beste van zichzelf te
geven. Chris speelde mee en ik deed mee
achter de schermen. Zowel Chris als ik
genoten volop van de goede sfeer en de
gezelligheid in de groep en we leerden heel
wat nieuwe mensen kennen. De deelname
aan 'Een Passie’ was voor ons heel verrijkend.

Bij de vertoningen vloeiden muziek, beeld
en tekst mooi in elkaar en vormden een
mooi geheel. De toeschouwers werden
meteen meegenomen in het verhaal en
werden geraakt door de grenzeloze inzet
en de warme betrokkenheid van alle deel-
nemers. De commentaren achteraf waren
unaniem lovend. Eén van mijn vriendinnen
die was komen kijken, schreef dat ze écht




genoten had en dat de vertoning haar deed
denken aan het werk van videokunstenaar
Bill Viola met al die verstilde houdingen,
mooie outfits en knappe bijbelkoppen.

Meedoen aan dit boeiend project kunnen
we iedereen aanraden, want wij houden er
een warme herinnering aan over.

Ria

Foto's © 2025 Hans




De begijnhofsites in Vlaanderen zijn erkend
als cultureel en architecturaal erfgoed. Ook
al worden huizen gerenoveerd en aangepast
aan de actuele woonbehoeften, de historische
elementen, en daarmee een stuk geschiedenis,
blijven gevrijwaard.

In deze rubriek willen we enkele decennia in
de tijd teruggaan en vergelijken hoe een
bepaalde straat, een huis, ... er vroeger uitzag
en wat de huidige situatie is.

Deze keer lopen we langs het Hof
van Fontes in de Nonnenstraat.

Oorspronkelijk bevond zich op deze
plaats de refuge van de abdij van
Boudelo in Klein-Sinaai (Land van
Waas).In 521 werd het goed gekocht
door Jean de Hesdin, hofmeester

Greep uit de oude doos

van Margareta van Oostenrijk. Later
kwam het gebouw in handen van Filips
van Bourgondié, heer van Fontes, die
getrouwd was met de dochter van Jean
de Hesdin. Vanaf 1567 werd humanist
Jacob Suys uit Zierikzee de nieuwe
eigenaar. Tenslotte erfde zijn oudste
zoon, Daniél Suys het Hof van Fontes.

Na de volledige verwoesting van het
begijnhof buiten de muren in 1578
waren de begijnen op zoek naar een
nieuwe plaats, dit keer binnen de
stadsmuren, om een nieuw begijnhof
op te richten. In 1595 kochten ze het
Hof van Fontes van Daniél Suys.

Van hieruit zou het Groot Begijnhof
in de daaropvolgende decennia in
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Hof van Fontes in de Regte straet nu de Nonnenstraat, van
‘t Beggynhof. |.B. De Noter (1786-1855)

(afbeelding: Stadsarchief Mechelen
www.beeldbankmechelen.be)

sneltempo groeien door het aankopen
van gronden en bestaande huizen in
dit vrij dunbevolkte stadsdeel.

Sommige bouwelementen van het
oorspronkelijke  Hof van Fontes
zijn ook nu nog te herkennen: de
Jezuspoort, het huis met trapgevel
rechts, de zandstenen sokkel over de
hele breedte en bepaalde speklagen
en stellinggaten.

(bronnen: beeldbank Mechelen,
Nieuwe Gids voor Oud Mechelen)

Wim



Noteer zeker de volgende
activiteiten in je agenda:

(LK

OP (i@ Historische wandeling
Zondag |5 juni 14u
Groot Begijnhof

Illu[l].

Paélla etentje

GROOTI Zaterdag 2| juni | 7u30
BECLINHOF] 1 uchibation

op T Buurtcafé

\ ‘9? . Zaterdag 2| juni |9u30
BEGUNHOH | chibaiion

\\.J“ \' :I Rommelmarkt
0P HE

il Zaterdag | 3 september
[0u - [6u

S beginhofkerk

Als je graag wil meewerken en/of wil deel-
nemen aan de kernvergaderingen, mag
je dat zeker laten weten. We vergaderen
één keer per maand. Wil je graag helpen
op één van de activiteiten, mag je dat ook
melden!Vele handen maken lichter werk, en
hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Alle info over de buurtwerking vind je ook op internet:
website: www.groot-begijnhof-mechelen.be
Facebook: ‘Buren op het Groot Begijnhof’
Hoplr: www.hoplrcom GrootenKlein Begijnhof (code866P7)



